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KERKDIENSTEN  Hervormd Diever-Dwingeloo 
 
 
Zondag 1 september 10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Dienst in Diever 
 
Zondag 8 september 10.00 uur Ds. D. van Veen uit Assen 
     Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 15 september 10.00 uur Ds. mw. T. Braam uit Wittelte 
     Dienst in Diever 
 
Zondag 22 september 10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Viering Heilig Avondmaal 
     Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 29 september 10.00 uur Morgengebed 
     m.m.v. de PancratiusCantorij 
     Dienst in Dwingeloo 

 
 
Alle diensten, in de kerk gehouden, zijn, zoals altijd, te volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


GEZAMENLIJK NIEUWS 
 

JUBILEUMCONCERT RONALD KNOL & HAROLD KOOIJ voor 

WENS AMBULANCE NOORD NEDERLAND 
 

Op zaterdag 28 september vindt er in de grote kerk van Steenwijk een 

bijzonder concert plaats.  

 

Het bekende duo Ronald Knol en Harold Kooij vieren dat ze 25 jaren samen 

musiceren op orgel en piano. De twee kennen elkaar sinds een spontaan 

samenspel tijdens een kerkdienst waarbij Harold als pianist het Chr. 

Mannenkoor Steenwijk begeleidde, en Ronald op het orgel de samenzang. Een 

muzikale vriendschap is daar geboren. Bij het samenspelen voelen ze elkaar 

haarfijn aan en inmiddels zijn er meerdere instrumentale albums uitgebracht.  

 

OPTREDENS DOOR DE JAREN HEEN 

In die 25 jaren dat ze samen optreden zijn ze veel gevraagd om concerten op 

te luisteren van kerk tot theater; met koren, solisten en diverse ensembles.  

Het specialisme van dit duo is wel het improviseren op uiteenlopende muzikale 

thema’s die variëren  van geestelijke en klassieke muziek tot bekende 

evergreens, filmmuziek en musical.  

Talloze zangdiensten hebben ze inmiddels op hun conto geschreven. 

 

WIE JARIG IS TRAKTEERT 

Knol en Kooij zijn blij met om dit heugelijke feit samen met publiek en musici te 

vieren. Daarom geven ze dit concert waarbij ze ook hun muzikale vrienden 

hebben uitgenodigd om medewerking te verlenen waaronder; het Chr. 

Mannenkoor Steenwijk o.l.v. Harry Koning, El Jakim Zuidwolde o.l.v. Harold 

Kooij, violist Adriaan Stoet, sopraan Clara de Vries, en Pianist Hendrik van 

Veen.  

 

Dit feestelijke concert is gratis toegankelijk en heeft een afwisselend 

programma met koorzang, solozang, samenzang en uiteraard instrumentale 

intermezzo’s van Ronald & Harold op respectievelijk orgel en vleugel. 

 

STICHTING WENS AMBULANCE  

Het duo wil met dit concert graag het werk van de Stichting Wensambulance 

Noord Nederland steunen. Deze stichting wil ernstig zieke mensen met een 

beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze 

afscheid te kunnen nemen.  

 



Door middel van begeleidend ambulancevervoer wil de stichting mensen uit 

Noord-Nederland helpen een laatste wens in vervulling te laten gaan.  

 

Voor dit goede doel wordt er gecollecteerd tijdens het concert. 

 

• Grote kerk Steenwijk, 28 september 15:00 uur, gratis toegang, collecte 

 

 
 
 
Vrijdag 1 november 2024: Lichtjesavond 
Glazen potjes verzamelen voor de Lichtjesavond op vrijdag 1 november 2024. 
Vanuit de Pancratiuskerk wordt er weer een Lichtjesavond georganiseerd. 
Hiervoor zijn we heel veel glazen potjes nodig.  
Bij voorkeur schoon en zonder etiket.  
Wilt u ons helpen sparen?  
 
Graag inleveren bij: Fam. van Kampen, Ten Darperweg 94, Wapse 
          Fam. Hessels, Rijksweg 64, Dieverbrug 
      Fam. Kolk, Meulakkers 15, Diever  
      Fam. Pluim, Dieverbrug 17, Dieverbrug 
 
Hartelijk dank namens de organisatie,  

Martha Pluim 

 
 



HERVORMDE GEMEENTE 
 
In de omgang - Berichten 
 
De krant… Toon Hermans zei ’t al: ”Als ik de krant opensla, sla ‘k ‘m ook direct 
weer dicht!”   
De krant… Pagina’s vol ellende, tabellen vol koersberichten. We zijn nieuws-
gierig, jawel, maar dan toch wel bijzonder gierig naar nieuws over de ellende 
die we vinden dicht bij huis en verder weg. En het blijft me verwonderen dat we 
onszelf als het ware dagelijks injecteren met zoveel ellende. 
De fotografen die winnaar worden bij de World Press Photo, zijn altijd fotografen 
die op een bijzondere wijze de ellende hebben vastgelegd. De nieuwsberichten 
die we dagelijks tot ons nemen via de krant, radio en internet kleuren ons  
dagelijks leven.  
Wat dan? Zullen we dan maar zeggen: geen nieuwsberichten meer? Er zijn er 
wel, die deze boodschap uitdragen. Alsof dan alle ellende minder zou worden. 
Ach nee, bij de schepping waren er al struisvogels geschapen, die hoeven wij 
niet nog eens te imiteren… 
 
Anderen verkondigen daarom ‘lees je Bijbel, lees elke dag!’. Maar ik geloof niet, 
dat een dagelijkse injectie met Bijbelse verhalen een automatisch en 
vanzelfsprekend helend bestrijdingsmiddel is. Want de bijbel lezen we 
doorgaans net zoals we de krant lezen. We zijn koppensnellers: we lezen de 
kopjes boven de verschillende stukjes in de bijbel en ergens blijven we haken, 
en dat stukje lezen we dan. Bijzonder subjectief. Of we lezen de bijbel van begin 
tot eind en haken af bij het zoveelste verhaal over de zoveelste oorlog die 
gestreden werd, en we denken: “zie je wel, er is nog niets veranderd”. 
 
En toch geloof ook ik beslist dat in die verzameling boeken, - die vaak op papier 
gedrukt is dat nog dunner is dan ons krantenpapier - ik geloof beslist dat in al 
die verhalen, liederen, gebeden ons iets aangereikt wordt, dat ons verder helpt 
dan menig krantenbericht. En dat in wezen ook veel belangrijker is. Ook al lijken 
de bijbel en de krant zoveel op elkaar. 
 
Een uitermate belangrijk verschil is dat de ons bekende verhoudingen 
omgedraaid worden. Wat waardeloos is in onze ogen, is waardevol in de ogen 
van God. God maakt onze cursiefjes tot belangrijkste nieuws. Wie bij ons aan 
de kant is gezet,  wordt door deze ENE in het middelpunt geplaatst. 
Dat is een andere stem, een andere stroom. Dat is een andere koers. 
Kijk, dit soort koersberichten zou ik veel vaker in de krant willen lezen… 
 

Ds. Daan Bargerbos 

  



BIJ DE KOMENDE DIENSTEN 

 
De lezingen (aangedragen door de Raad van Kerken) voeren ons verder in het 
evangelie van Marcus. Stukje bij beetje wordt zijn blijde boodschap  ons in de 
schoot geworpen. 
 

1 september, 11e van de zomer 
Zacharia 8,4-8 . 20-23; Psalm 34,12-23; Marcus 8,22-26 

 
8 september, 12e van de zomer 
Deuteronomium 4,1-2 . 9-20; Psalm 54; Marcus 8,27 - 9,1 

 
15 september, 13e van de zomer 
Jesaja 45,20-25; Psalm 116,1-9; Marcus 9,14-29 

 
22 september, 1e van de herfst  
viering van de Maaltijd van de Heer 
Deuteronomium 13,2-6; Psalm 139,13-24; Marcus 9,30-37 

 
29 september, 2e van de herfst 
Morgengebed – met ondersteuning van de cantorij 
Numeri 11,24-29; Psalm 19,8-15; Marcus 9,38-50 

 
 
Voorstellen nieuwe diaconaal rentmeester 
Op zondag 22 september zal Marjan Ike in de dienst als diaconaal rentmeester 
worden voorgesteld.  
Misschien zult u denken: een kerkrentmeester ken ik wel, maar een diaconaal 
rentmeester, wat is dat?  
Wel, de beide functies zijn vergelijkbaar in die zin, dat de rentmeesters deel 
uitmaken van het college, maar niet van de kerkenraad. De kerkrentmeester 
doet mee in het college van kerkvoogden, de diaconaal doet mee in het college 
van diakenen. Alleen de ambtsdragers (ouderling-kerkrentmeesters en 
diakenen) maken daarnaast ook deel uit van de kerkenraad. In het uiteindelijke 
werk wat gedaan wordt, maakt het niet heel veel uit: ook een diaconaal 
rentmeester kan meedoen met het inzamelen van de gaven, zal meedenken 
over de doelen waaraan de komende tijd aandacht gegeven zal worden, heeft 
aandacht voor de medemens (dichtbij en verder weg). 
We zijn blij, dat Marjan Ike de diaconie de komende tijd zal komen 
ondersteunen! 

 
Ds. Daan Bargerbos 

 

 
 



VAN DE KERKENRAAD 
 
Welkom nieuw ingekomen gemeenteleden 
Op zondag 6 oktober is er na de dienst in de Nicolaaskerk voor nieuwe 
gemeenteleden de gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie of 
thee, kennis met elkaar te maken. Het is een mooi moment om elkaar te 
ontmoeten en van gedachten te wisselen over onze kerk en onze beide dorpen. 
Wij laten u graag zien hoe wij ons inzetten een betrokken en uitnodigende 
gemeente te zijn, met ontmoeting, bezinning en inspiratie.  
Alle nieuw ingekomen gemeenteleden - vanaf 2020, dus ook zij die zich 
gedurende de coronapandemie inschreven - zullen binnenkort een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen. En woont u hier al langer, wilt u kennis maken of nog 
meer weten over onze gemeente: ook u bent van harte welkom! 
 

Peter Sminia, scriba 
  

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
CvK collecte september 
In september collecteren we om de kosten van bijzondere erediensten te 
dekken. Het gaat dan om de diensten met wat extra’s, veelal in muzikaal 
opzicht! U kunt denken aan  de medewerking van een bijzondere organist, onze 
eigen cantorij, een koor of muziekvereniging.  Mooie muziek is een belangrijk 
onderdeel van onze erediensten!  
Op 29 september collecteren we voor de landelijke kerk, dit betreft de 
Vredesweekcollecte. 
 

George de Roo 
 
VAN DE OUDERLINGEN 
 
Gespreksgroep, dichter(s) bij de Bijbel  
Op woensdagmorgen 4 september is de volgende bijeenkomst van de 
gespreksgroep ‘Dichter(s) bij de bijbel. Maandelijks komen we bij elkaar en zal 
er telkens een dichter of dichteres figuurlijk aanschuiven en zo in het middelpunt 
van onze aandacht staan. Met deze poëzie op tafel willen we dichterbij 
Bijbelverhalen komen. In de bijeenkomst van 4 september staat poëzie van 
Rutger Kopland centraal. Iedereen is welkom om mee te doen.  
We gaan van 10.00-12.00 uur aan de slag. De plek van samenkomst is bij Peter 
en Hilly Huisman, de Kampen 27 in Dwingeloo.  
Zin om mee te doen?  
Opgave: liefst per mail: predikant@hervormddieverdwingeloo.nl bij Daan 
Bargerbos. 
 
 
 

mailto:predikant@hervormddieverdwingeloo.nl


Zin in ouderdom  
Aan het begin van dit seizoen ‘23/’24 zijn we een aantal keer bij elkaar geweest 
met een groep geïnteresseerden rondom het thema ‘Zin in ouderdom’. De titel 
is ontleend aan het gelijknamige boek van collega Jan van Baardwijk en 
geestelijk verzorger René Rosmolen.  
Zo prijst uitgever Skandalon het boek aan: “Zin in de ouderdom is hét boek over 
zingeving in de ouderdom voor ieder die zich wil verdiepen en bezinnen in de 
ouderdom, rijk geïllustreerd met oude en hedendaagse kunst en poëzie, met 
gespreksvragen en suggesties voor bijeenkomsten.”  
Op woensdagmorgen 18 september om 10.00 uur komen we weer bij elkaar in 
de consistorie van de Nicolaaskerk. Heeft u nog zin om mee te doen?  
Opgave: liefst per mail: predikant@hervormddieverdwingeloo.nl bij Daan 
Bargerbos.  
 
Activiteiten werkgroep Bezinning en Inspiratie 
 
Stiltewandeling 25 september 2024 
Heb jij weleens behoefte aan stilte? Om na te denken of tot rust te komen? 
Natuurlijk kun je dan prima in je eentje een wandeling maken of ergens alleen 
gaan zitten. Maar stilte ervaar je nog intenser met anderen om je heen die ook 
stil zijn. 
Maar ook al is het buiten stil, in je hoofd heerst vaak nog onrust. Om die 
gedachten tot rust te brengen, richt je je aandacht tijdens het wandelen op de 
natuur en zet je je zintuigen open.  
Op woensdagmiddag 25 september om 15.30 uur organiseert de werkgroep 
Bezinning & Inspiratie van de hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo een 
stiltewandeling. Deze begint en eindigt bij het hunebed aan de Groningerweg 
in Diever. We zullen een mooie route wandelen in de natuur,  waarbij enkele 
teksten ons zullen begeleiden. De duur van de wandeling is ongeveer 45 
minuten. We wandelen in een rustig tempo, met aandacht en in verbondenheid 
met de natuur om ons heen.  
Na de wandeling drinken we een kopje koffie of thee In het Landhotel, 
Groningerweg 6, Diever.  
Ben je nieuwsgierig geworden of al direct enthousiast om mee te doen? Dan 
kunt je je opgeven bij Immy Zuidema telefoon 0521-590089 en mail: 
immy.zuidema@home.nl of bij Jacomijn Coumou telefoon 0521-593919 en 
mail: jacominacoumou@gmail.com 
Datum en tijd: woensdagmiddag 25 september om 15.30 uur 
Plaats vertrek: hunebed aan de Groningerweg in Diever 
 
 
 
 
 
 

mailto:predikant@hervormddieverdwingeloo.nl


Meditatie 
De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert vanaf oktober elke tweede 
woensdag van de maand een meditatiebijeenkomst. De meditatieavonden zijn 
op de woensdagen 9 oktober, 13 november (met klankschalen) en 8 januari in 
het koor van de Nicolaaskerk in Dwingeloo.  

 
En op de woensdagen 12 februari (loopmeditatie), 12 maart, 9 april (met 
klankschalen) in het koor van de Pancratiuskerk in Diever.  
We beginnen om 19.30 uur en het duurt ongeveer een uur. Na afloop is het 
mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Iedereen die behoefte heeft aan stilte - of een poosje stil wil zijn in het koor van 
één van onze mooie kerken - is van harte welkom. Wij nodigen je van harte uit. 
Als je interesse hebt kun je je opgeven bij: Immy Zuidema telefoon 0521 -
590089 en mail: immy.zuidema@home.nl of bij Jacomijn Coumou telefoon 
0521-593919 en mail: jacominacoumou@gmail.com 
 
 
Open Monumentendag 2024  
Zaterdag 14 september  van 10.00 - 17.00 uur 
Locatie: Pancratiuskerk Diever en Nicolaaskerk Dwingeloo 
 
Evenals voorgaande jaren stellen de Pancratiuskerk in Diever en de 
Nicolaaskerk in Dwingeloo hun deuren op de “Open monumentendag 2024” op 
zaterdag 14 september weer open voor het publiek. Het thema dit jaar is:  
 

“Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen” 
 
Naast het bezichtigen van de kerken kan men ook genieten van: 
 
Pancratiuskerk Diever 
Van 10.00 tot 14.00 uur: Hendrik Vellekoop orgel/piano  
Ca. 14.00 tot 14.30 uur:  koor Dievertimento uit Diever 
Ca. 14.30 tot 15.00 uur:  Rob Verheul en collega met hanginstrumenten en                
        Hendrik Vellekoop dwarsfluit 
Vanaf ca. 15.00 uur:  Ensemble Meriam de Korte met (orgel) muziek,         
        zang, dans en poëzie programma. 
 
Nicolaaskerk Dwingeloo     
 
’s Middags, rond 16.00 uur een concert door het koor Dievertimento uit Diever 
en verder de gerestaureerde orgelluiken. Deze gerestaureerde orgelluiken zijn 
te bekijken en daar omheen is een kleine tentoonstelling gemaakt over de 
geschiedenis ervan.  
Allen van harte welkom! 
 
       

mailto:immy.zuidema@home.nl


COLLECTE OPBRENGSTEN 
Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app. 

 
Giften 
In de maanden juni, juli en augustus hebben we een giften voor de bloemen 
mogen ontvangen van € 20 en € 50, hartelijke dank hiervoor! 
 
COLLECTEN 
U kunt de collectes voor de diaconie overmaken op  de 
rekening van de diaconie: Diac. Herv. gem. Diever-
Dwingeloo NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van 
“Collecte Diaconie”.  De bijdrage voor de kerkrentmeesters 
collecte kunt u overmaken op de bankrekening van het 
college van kerkrentmeesters: CVK Herv. Gem. Diever-
Dwingeloo NL77 RABO 0315 5001 90 onder vermelding van 
“Collecte CVK”.   
Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw 
smartphone, hierbij is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e voor de 
kerkrentmeesters. U kunt ook een 3e collecte toevoegen voor de 
uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk geven. 
 

Zondag Diaconie
* 

Kerkr. 3e col. Doelen 

23 juni € 77,27 € 50,25  D: Stichting De Herberg 
K: Jeugdwerk 

30 juni € 137,12 € 57,65  D: Hospice Meppel 

7 juli € 93,57 € 79,60 € 111,37 D: Kledingbank Westerveld 
K: Landelijke PKN 
3e: KiA Kinderen Gaza en Israël 

14 juli € 104,07 € 75,15  D: De Zonnebloem 
K: Landelijke PKN (o.a. 
Oecumene) 

21 juli € 135,32 € 50,35  D: Project Chagos 
K: Landelijke PKN (o.a. 
dovenpastoraat) 

28 juli € 140,54 € 57,15  D: Stichting Darsilami 
K: Landelijke PKN (o.a. 
Jeugdwerk) 

4 aug. € 135,12 € 
103,86 

€ 54,80 D: Siloam Curaçao 
K: Kerkdienstgemist 
3e: Koffie, thee en koekjes 

11 aug. € 318,27 -  D: Diaconaal fonds Westerveld 
K: Kerkdienstgemist 

18 aug. € 136,32 € 74,20  D: Stichting Effatha 
K: Kerkdienstgemist 



DIACONIE COLLECTEN september 2024 
 
zondag 1 september: Edukans 
Edukans komt voort uit de Unie voor Christelijk Onderwijs en is al tientallen 
jaren voorvechter van de ontwikkeling van kinderen. 
Edukans werkt aan onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in 
ontwikkelingslanden. Zij zorgen voor goed opgeleide leraren, veilige scholen, 
betrokken ouders en passende beroepsopleidingen én gelijke kansen voor 
jongens en meisjes. 
Het is belangrijker dan ooit dat je op school leert bewust om te gaan met je 
omgeving. En hoe je later de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd kan 
bieden. Edukans verbetert het onderwijs op 20 scholen – de zogenaamde eco-
scholen – in Malawi, waarbij in de lessen structureel aandacht is voor natuur en 
milieu. Dit zorgt niet alleen voor milieubewuste de leerlingen, de complete 
gemeenschap rond de school profiteert van de duurzame school. 
De leerlingen en gemeenschap bepalen zelf welke milieuproblemen in en rond 
de school zij willen aanpakken. In deze ‘microprojecten’ leren kinderen over 
milieu, maar komen ook vakken als lezen, schrijven en wiskunde aan bod. 
Dankzij microprojecten als een schoolgroentetuin, het duurzaam houden van 
vee of energiebesparend koken gaan leerlingen actief met de lesstof aan de 
slag en bedenken zelf oplossingen voor milieuproblemen. En door de verkoop 
van bijvoorbeeld de groenten verdienen ze een zakcentje voor de school.  
 
zondag 1 september uitgangscollecte: Kerk in Actie Kinderen in Gaza en 
Israël  
De situatie in Gaza is dramatisch. We zien de beelden en horen en lezen de 
berichten in de media. Onvoorstelbaar veel doden, gewonden die niet verzorgd 
kunnen worden. Bijna de hele bevolking is op de vlucht, maar nergens is een 
veilige plek om naartoe te gaan. Er is behoefte aan alles. 
Vanuit een interkerkelijk netwerk en samen met Palestijnse, plaatselijke kerken 
helpt Kerk in Actie de mensen in nood in Gaza. In Gaza-stad met een mobiele 
gezondheidskliniek, in het zuiden krijgen moeders met jonge kinderen hulp om 
te herstellen van trauma’s. En overal waar nodig helpt Kerk in Actie met 
onderdak, voedsel, water, hygiënematerialen en andere levensbehoeften.  
Niet alleen in Gaza, maar ook inwoners van Israël en de Westelijke 
Jordaanoever krijgen hulp. 
Kerk in Actie doet een dringend beroep op ons om de mensen in Gaza, Israël 
en de Westelijke Jordaanoever te steunen, met uw gebed én met uw gift. Doet 
u mee? Wij bevelen de collecte van harte bij u aan. 
 
zondag 8 september:  Project Chagos 
Het tweejaarlijkse project van de diaconieën van de Brug-Eskerk, de Kapel 
Eben-Haëzer, de Pancratiuskerk en de Nicolaaskerk richt zich op Chagos, 
Afrika. Huisarts Frans Senff deed jarenlang vrijwilligerswerk voor het Endulen-
ziekenhuis in Tanzania en liet na zijn overlijden in 2021 een deel van zijn erfenis 
na aan dit ziekenhuis, beheerd door de stichting Chagos. Het ziekenhuis biedt 



met 110 bedden hulp aan de meer dan 90.000 nomadische Masai. De 
kraamafdeling verzorgt meer dan 450 bevallingen per jaar, en er zijn afdelingen 
voor kinderen, mannen, vrouwen en TB-patiënten. Maandelijks is er voorlichting 
voor vroedvrouwen. 
 
zondag 15 september: Vredes week PAX 
Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Hoe vrede tot stand komt en hoe 
die eruit zou moeten zien, dat is waarom PAX de vredesweek organiseert, dit 
jaar van 14 tot 22 september, met als thema “de Democratie staat onder druk”. 
Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een 
stem heeft, met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van de macht, met 
zeggenschap van lokale gemeenschappen en met sterke democratische 
waarden en instituten. 
In Nederland geloven we graag dat we die zaken op orde hebben. Maar ook 
onze democratie staat onder druk. Steeds meer mensen wantrouwen de 
rechtstaat, de politiek, de media. Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op 
de loer. Ook in Nederland is er structureel onrecht, is de verdeling van de macht 
scheef en breekt het sociale weefsel af dat onze samenleving bij elkaar houdt. 
Daarom gaat PAX, naast hun internationale werk, ook weer in Nederland aan 
de slag, met een kritische blik naar bedrijven, overheden en bestuurders. Want 
hoe kunnen we in buitenlandse conflictgebieden aan vrede en veiligheid 
bouwen, als de basis waarop ons eigen land is gebouwd op haar grondvesten 
staat te schudden? 
 
zondag 22 september: Diaconaal fonds Westerveld 
Samen met de andere kerken in Westerveld is een sociaal fonds gevormd 
waaruit éénmalige financiële bijdragen kunnen worden gegeven aan mensen 
die om één of andere reden tijdelijk “buiten de boot” vallen van de reguliere 
ondersteuning door de overheid. Voordat een bijdrage wordt gegeven wordt er 
altijd overleg gepleegd met de afdeling maatschappelijk werk van de gemeente 
Westerveld. 
Het Fonds wordt gevoed door de diaconieën van de deelnemende kerken in 
Westerveld. 
Om een verzoek voor een bijdrage te kunnen doen is lidmaatschap van één 
van de kerken beslist niet nodig. Het Fonds staat open voor alle inwoners van 
Westerveld. 
Afwisselend is een diaken van één van de deelnemende kerken voorzitter van 
een klein bestuur dat de verzoeken om ondersteuning toetst. Momenteel is dat 
een diaken van de Clemenskerk in Havelte.  

 
zondag 29 september: Fonds slachtofferhulp 
Slachtofferhulp zet zich als onafhankelijke maatschappelijke organisatie al 
meer dan 30 jaar in voor slachtoffers in Nederland. Het doel is dat alle 
slachtoffers na een traumatische ervaring de juiste hulp ontvangen, zodat zij 
daarna, op basis van eigen veerkracht, een leven kunnen leiden dat niet in het 
teken staat van slachtofferschap. Het fonds heeft programma’s voor 



slachtoffers van geweldsmisdrijven, kindermishandeling, medische incidenten, 
seksueel geweld, verkeersongelukken en noodhulp.  
Daarnaast vervult het de rol van fondsenwerver, belangenbehartiger, 
voorlichter, innovator en financier, ook van diepgaand wetenschappelijk 
onderzoek. Stuk voor stuk draagt dit bij aan de verbetering van de hulp aan 
slachtoffers 
 
UIT DE GEMEENTE 
 
Melding van ziekte en overlijden 
We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden 
of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door 
te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we 
er aandacht aan kunnen besteden. 
Vervoer Diever - Dwingeloo 
Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder 
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan 
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, 
u kunt bellen met Martha Pluim, m. 06-55255122. 
 
AGENDA 
 

Datum  Tijdstip Activitiet 

3 september 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

4 september 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

4 september 10.00-12.00 Gespreksgroep ‘dichter(s) bij de Bijbel’ 

10 september 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

13 september 10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

14 september  10.00-17.00 Open Monumentendag 2024                                                  
                            Pancratiuskerk en Nicolaaskerk 

17 september 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

18 september 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

18 september 10.00  Gespreksgroep ‘Zin in de ouderdom’ 

24 september   13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

25 september 15.30-16.30 Stiltewandeling vanaf de hunebed Diever 

27 september 10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

 
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk woensdag 25 september 2024 
inleveren bij email: kerkbladdie@hervormddieverdwingeloo.nl 
De volgende Samenspraak verschijnt op: 4 oktober, 1 november en 29 
november 2024. 



Bijbelleesrooster 
 
zondag  1 september  Zacharia 8: 1-8 
maandag 2 september  Zacharia 8: 9-17 
dinsdag  3 september  Zacharia 8: 18-23  
woensdag 4 september  Handelingen 9: 32-43 
donderdag 5 september  Handelingen 10: 1-23a 
vrijdag  6 september  Handelingen 10: 23b-48 
zaterdag  7 september  Marcus 8: 27 - 9: 1 
 
zondag  8 september  Handelingen 11: 1-18 
maandag 9 september  Handelingen 11: 19-30 
dinsdag  10 september  Handelingen 12: 1-17  
woensdag 11 september  Handelingen 12: 18-25 
donderdag 12 september  Deuteronomium 11: 1-17 
vrijdag  13 september  Deuteronomium 11: 18 – 12: 1 
zaterdag  14 september  Marcus 9: 2-13 
  
zondag  15 september  Marcus 9: 14-29 
maandag 16 september  Handelingen 13: 1-12 
dinsdag  17 september  Handelingen 13: 13-25 
woensdag 18 september  Handelingen 13: 26-43 
donderdag 19 september  Handelingen 13: 44 – 14: 7 
vrijdag  20 september  Handelingen 14: 8-20  
zaterdag  21 september  Handelingen 14: 21-28 
 
zondag  22 september  Handelingen 15: 1-18 
maandag 23 september  Handelingen 15: 19-35 
dinsdag  24 september  Deuteronomium 12: 2-12 
woensdag 25 september  Deuteronomium 12: 13-28 
donderdag 26september  Deuteronomium 12: 29 – 13: 6 
vrijdag  27 september  Deuteronomium 13: 7-19 
zaterdag  28 september  Marcus 9: 30-37 
 
zondag  29 september  Marcus 9: 38-50 
maandag 30 september  Micha 6: 1-8 
dinsdag  1 oktober  Micha 6: 9-16 
woensdag 2 oktober  Micha 7: 1-7 
donderdag 3 oktober  Micha 7: 8-20 
vrijdag  4 oktober  Deuteronomium 14: 1-21 
zaterdag  5 oktober  Deuteronomium 14: 22-29 
 
 
 
 
 


